
VRIJDAG 29 MAART 2024
GOEDE VRIJDAG

ONTMOETINGSKERK
AANVANG: 19:30 UUR

VOORGANGER: DS. JAN
MAASLAND

WELKOM: BAS BATELAAN
LECTOR: ADRIE DE GRAAF
MET  MEDEWERKING VAN 
DE CANTORIJ O.L.V. SJAAK

WARNAAR
ORGEL/PIANO: SJAAK WARNAAR

VOORBEREIDING 
Welkom
Stil gebed 
Onze hulp: 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die zijn eniggeboren Zoon gezonden 
heeft, 
niet opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, 
maar opdat een ieder door Hem 
behouden zou worden. 

Groet: 
Vg: Genade zij u, en vrede, 

van God onze Vader en 
van onze Heer Jezus Christus. 
Amen. 

Psalm: 118: 8 en 10 

DE LEZINGEN 
Gebed bij de opening van de heilige Schrift 

Lezing uit de boeken der profeten: Zacharia 9:
9 – 10 

Lied: Psalm 72: 6 en 7 

Lezing uit het evangelie naar Marcus, 
doorzongen met inzet van de cantorij 

Lezing: Marcus 14: 26 – 31 

Lied: Psalm 111: 1 en 2

Lezing: Marcus 14: 32 – 42 

Lied: 560: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen) 

Lezing: Marcus 14: 43 – 52 

Lied: 130a: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 
(allen) 

OVERDENKING

Lied: 22a (cantorij zingt steeds de 
voorzang) 

Lezing: Marcus 14: 53 – 65 

Lied: 558: 1, 6 en 7 

Lezing: Marcus 14: 66 – 72 

Lied: 562: 1 en 2 

Lezing: Marcus 15: 1 – 5 

Lied: 576b: 1 en 3 

Lezing: Marcus 15: 6 – 21 

Lied: 547: 1 (allen), 2 (cantorij), 4 (allen) 

Lezing: Marcus 15: 22 – 32 

Lied: 577: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 (allen) 

Lezing: Marcus 15: 33 – 37 

Stilte 
De Paaskaars wordt gedoofd 

Lezing: Marcus 15: 38 – 41 

Lied: 590: 1 en 2 

Lezing: Marcus 15: 42 – 47 

Lied: 590: 3, 4 en 5 

DE GEBEDEN 

Voorbeden voor kerk en wereld, besloten met 
gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  

Slotlied door Cantorij “In de dorre, 
doodse stilte…” 

Wegzending en zegen, beantwoord met 
gesproken ‘Amen’ 


